Kleine Hoeve

Retraites

Nieuwsbrief 7 - mei 2024

Welkom bij deze tweede nieuwsbrief 2024!

In deze brief een overdenking bij het speciale thema van de stilteretraite
van juni en een tekst over bidden ter overweging van Dietrich
Bonhoeffer.

Speciaal thema van de stilteretraite in juni
Het thema voor onze Stilteretraite in juni is: Met Hem van oud naar
nieuw. Voordat de zomertijd aanbreekt kan het goed zijn om even de tijd
te nemen voor bezinning, voor stilte.

Stilte

In Psalm 65:1 lezen we:

Een psalm van David, een lied.

U komt de lof toe, God die woont op de Sion.

In een oudere vertaling staat geschreven: Voor U is de stilte een lofzang,

In de huidige maatschappij is stilte niet meer een vanzelfsprekendheid.
Het is niet meer wat er normaal nog om ons heen hangt in deze wereld;
we moeten zelf die stilte zoeken. Als we dan tijd nemen om stil te
worden, merken we vaak dat al onze gedachten met ons op de loop
gaan! Maar het is ook gelukkig te merken dat, als we die kostbare stilte
beleven bij God, we onderweg onder de indruk raken van Gods almacht.

In de stilte, waar Gods Woord tot ons doordringt, wordt het een
scheppend woord, een openbaring. Hier komen de dingen, die ons in ons
binnenste bezighouden, in een ander licht te staan, worden ze misschien
minder belangrijk. God wordt groter, wij worden kleiner.

Het verrijkt ons leven als we een moment nemen om ons terug te trekken
(= letterlijke vertaling van ‘retraite’) uit de wereld, om onszelf eraan te
herinneren hoe klein wij zijn in het hele wereldgebeuren, hoe kort ons
leven is. Maar ook hoe groot ons leven kan zijn als we onszelf toestaan te
worden aangeraakt door de vleugels van de eeuwigheid.

God heeft ons Zijn Woord gegeven om Hem te ontmoeten. Zijn
openbaring is wat er gebeurt als we de wereld een moment opzijzetten

en luisteren naar de wil van de Vader.

In de stilte beseffen we dat we in de aanwezigheid van de Allerhoogste
mogen komen.

Annet en Erna
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Wat deelnemers ons vertellen
Deze prachtige, waardevolle retraite heeft er voor mij aan bijgedragen
dat er herstel mocht optreden, dat ik Gods waarheid, die ook voor mij is,
mocht omarmen en ik oude dogma’s die mij gevangen hielden kon
herkennen en loslaten.

C.d.Z. Stilteretraite april 2024
(meer ervaringen)

Thema: Jezus leert ons bidden

De Retraite op Maat heeft als thema Jezus leert ons bidden. Tijdens deze
dagen krijgen de gasten teksten, overdenkingen en vragen ter
overdenking aangereikt.

Dit keer een tekst in de Nieuwsbrief ter overdenking. Een tekst van
Dietrich Bonhoeffer.

'‘Heer leer ons bidden!' Dat was wat de leerlingen aan Jezus vroegen.
Leren bidden, dat klinkt ons wellicht tegenstrijdig in de oren. Voor ons is
het vaak of-of: of ons hart is zo vol dat het vanzelf begint te bidden, of
ons hart zal nooit leren bidden. Maar dat is een gevaarlijke vergissing. Zo
beredeneerd lijkt het alsof de mogelijkheid om te bidden in onze eigen
aard ligt, alsof het een natuurlijk kenmerk is van ons hart, iets wat we uit
onszelf kunnen. Maar dan verwarren we wensen, hopen, zuchten, klagen
en jubelen - dingen die ons hart uit zichzelf allemaal kan - met bidden.
En daardoor verwarren we de aarde met de hemel, en de mens met God.
Bidden is niet hetzelfde als gewoon je hart uitstorten. Nee het is met een
vol of juist leeg hart de weg naar God vinden en met Hem praten. Dat
kan geen mens uit zichzelf. Daarvoor heeft ieder van ons Jezus Christus
nodig.

Uit Veertigdagentijd, van Dietrich Bonhoeffer.

Yvonne, Tirtsa en Ferry
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Tenslotte

Tot zover deze tweede nieuwsbrief van 2024. Ken je misschien mensen
die geinteresseerd zouden zijn in onze retraites? Wees dan vrijmoedig en
stuur deze mail aan hen door. Alvast bedankt!

Heb je suggesties voor ons? Bijvoorbeeld een thema dat jou erg
aanspreekt, of een verbetering van de website, een onderwerp voor de
nieuwsbrief, of wat dan ook: mail ons.

Met hartelijke groet,

Het retraiteteam van de Kleine Hoeve
(contactgegevens onderaan de pagina)

Data van komende retraites

Stilteretraite Retraite op Maat
13-15 juni (do-za) 11-13 september (wo-vr)
3-5 oktober (do-za) 27-29 november (wo-vr)
31 oktober - 2 november (do-
Za)

6-8 december (vr-zo)
Aanmelden Retraite op Maat
Aanmelden Stilteretraite

Contact Steun ons!
Onderduikersweg 6
8346 KP DE BULT Doe een donatie
telefoon: 0521 514792 Wij zijn een ANBI stichting
email: welkom@kleinehoeve.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede

ontvangst voegt u welkom@kleinehoeve.nl toe aan uw adresboek.
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